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Beste lezer,

90 jaar Rust Roest. Dat mag niet 

zomaar voorbij gaan. Helaas zijn er 

vanwege corona vele activiteiten 

niet doorgegaan die bedacht 

waren door de jubileumcommissie. 

Om alsnog stil te staan bij deze 

speciale dag, een speciale editie 

van de nieuwsbrief. Dank iedereen  

voor de stukjes die aangeleverd 

zijn. Dat maakte het maken een 

stuk leuker! Blijf zo enthousiast 

stukjes sturen, want alleen met 

stukjes van leden kan een 

nieuwsbrief of clubblad blijven 

bestaan. 

Veel leesplezier met deze editie!

Groetjes, de redactie

Van het bestuur:

90 jaar oud worden is voor vele een wens en lang niet voor iedereen wordt deze wens

werkelijkheid. Het is een mooi jubileum om te kunnenvieren. Graagsta ik dan ook stil bij het

feit dat onzemooieverenigingRustRoestvandaag90 jaarbestaat. In 1931werd onzevereniging

opgericht en sindsdienis er een hoop veranderd. Zowel in de maatschappijals op sportief

gebied.

Ophet moment dat de verenigingwerd opgerichtwaskorfbalnogeenvrij jongesport. Het spel

werd pas in 1902 bedachten wasdus pas29 jaar oud. Vanafhet eerstemoment waskorfbal

opvallend,aangezienhet eengemendesport is. Nogsteedsis korfbalhierin eenvande weinige

teamsporten die gemengd is. Dat is dus niet veranderd, wel is er een damescompetitie

bijgekomen.

Wat wel is veranderd,zijn het aantalvakken. In 1991ginghet veldvan3 vakkennaar2 vakken.

Veleoudere korfballershebbenhiermee nog gespeeld. In 2013heeft er nog een verandering

plaatsgevondenaande vakken. Namelijkde maat: Het speelveldvoor veldkorfbalvoor senioren,

A, B, en C-jeugdwerd kleiner gemaakt. Dezeperiode is nog wel in gang. Verenigingenhebben

namelijk tot 2026 de tijd om de huidige velden aan te passen. Gelukkigis het veld bij onze

verenigingwel de kleinemaat. Datmaaktde overgangvanzaalnaarveldniet zogroot.

Een andere grote verandering in de korfbalwereld kwam in 2004, toen werden de rieten

mandeningeruildvoordehuidigekunststofkorven. Inmiddelszijndezeniet meerwegte denken

alsik kijk naarhet korfbal.

Erzijn in relatief weinig tijd veel veranderingengeweest. Niet enkel in de korfbalwereldwaarin

wij alsRustRoesteenonderdeelzijn,ookbinnenRustRoestzelf is er veelveranderd. Het is een

verenigingdie met zijn tijd meegaat. Eenvoorbeeldhiervanis de huidigenieuwsbrief. Dezeis

enkeldigitaal(dit ook i.v.m. printerkosten),maarvroegerwerd dezenogmet een typemachine

geschreven. Zo ben ik in het archief het tweede allereerste krantje tegengekomendat

geschrevenis. Dezedateert uit 1951. Erwasnamelijkal in 1940een blad,al is dat maarenkele

kerenverschenen. In de eersteeditie vande RustRoestKoerier1, jaargangnr. 1 staatde tekst:

“Allebeginis moeilijk,alleenmet inspanningvanallekrachtenkunnenwij het clubbladin stand

houden,al zalhet niet altijd meevallen.”Sommigedingenzijn ondanksde jarenniet veranderd.

Veeldingenbinnende verenigingzijn veranderd,maarwat niet veranderdis, is dat er mensen

nodigzijn om de verenigingdraaiendete houden,maarook leuk en gezellig. Zostaater later in

de ‘Koerier’een oproep om allemaalte komen voor de feestavond: “Julliekomen toch ook

allemaalop de feestavondhelpt danookmeeom hemte doenslagen.”

Ookdat is nogsteedsvantoepassing: Ondanksdat we niet met veelbijeenkunnenzijn in deze

huidigetijd vanwegede corona-pandemie,zit RustRoestin iedershart. Alshet straksweermag,

danzalhet verlatejubileumfeestvastnogwel plaatsvinden. Daaromdoe ik nu alvastde oproep

om straksookzekerweer te komenen danookte helpendezete doenslagen.

Op naar het volgendejubileum dat hopelijk uitgebreidergevierdkan worden dan dezewaarin

we terugkijkenop nogmeermooie,gezelligeen sportievejaren.

Namenshet bestuur,

Sandra van der Reijden

secretaris

Op de volgende pagina staan de foto’s 

van het eerste krantje. 







Oproep: 
Wie goed leest, heeft de volgende tekst kunnen lezen op de eerste pagina:
“Weliswaar worden wij tegenwoordig weer overladen met lectuur, doch een blad van je eigen club moet je 
toch interesseren. Lees het blad van A t/m Z. Plaat er gerust zelf ook een stukje in. Copy is altijd welkom, van 
ieder lid. 
Dat is gedurende de jaren niet veranderd: Alle copy is welkom via communicatie@rustroest.nl

mailto:communicatie@rustroest.nl
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Beste jarige Job en  beste Rust Roesters

Allereerst van harte gefeliciteerd met uw negentigste verjaardag. Van deze 90 jaar mocht ik ongeveer 

25 jaar getuige zijn.

De redactie vraagt om mijn mooiste herinneringen. Wat een vraag? Waar moet ik beginnen?

Ik zal me beperken tot  herinneringen die mijn leven gekleurd hebben.

1) Wat een feest om telkens weer met een groep mensen te mogen trainen en wedstrijden te spelen. 

Lief en leed met elkaar te delen, overwinningen te vieren, verlies te incasseren, na de wedstrijd wat te 

drinken of een hapje te eten. Mooie doelpunten scoren, stomme fouten maken en doelpunten om je 

oren krijgen. Als je moeilijk nee kunt zeggen word je ook vaak gevraagd om als reserve mee te gaan en 

zo kom je op veel korfbalvelden en heb ik met ongelofelijk veel Rust Roestersgespeeld. Ik reed ooit in 

een Fiat Multipla. Dat was een auto waar het hele team wel in wilde meerijden vanwege de 

gezelligheid. Ik herinner me een ritje uit Dordrecht waarbij eerst uit de kantine een speciaal bierglas 

achterover was gedrukt. Daarna kwamen we een limousine tegen die we ettelijke kilometers hebben 

gevolgd. 

Hoe confronterend was het om te ontdekken dat het leeftijdsverschil met mijn tegenstandster voor 

het eerst 40 jaar was en hoe leuk was het om met 3 junioren in 1 vak te spelen die samen jonger waren 

dan ik.

2) Wat ik ook altijd met plezier heb gedaan is het veld uitleggen en na de wedstrijd de lijnen weer 

inhalen en dan zo draaien dat je je niet bezeerde aan de pennen. Dit alles natuurlijk aan de Karel 

Martelweg.

Een deel van het grasveld had geen drainage. Wat een genot dat ik een zwart rokje mocht dragen want 

anders had ik de moddervlekken er nooit uitgekregen. 

Na afloop je noppenschoenen tegen elkaar uitslaan waarbij de kluiten je om de oren vlogen. (Sommige 

tegenstanders deden dit tegen de witte muren, dat was dan weer minder leuk om het schoon te 

maken).

3) Ik besloot naar de Pabo te gaan. Binnen de kortste keren kreeg ik de vraag om op zondag te komen 

vertellen tijdens het kleine kamp. Het eerste verhaal ging over de verloren zoon waarbij Teun de 

hoofdrol op zich nam. Ook herinner ik me een kamp waarbij het zulk slecht weer was dat de 

buitenactiviteit niet door kon gaan. Mijn verhaal hebben we vervolgens uitgebreid met het maken van 

decors, wat was het gezellig op de slaapzolder.

Na vier jaar kleine kamp kwam het grote kamp er ook bij. In de loop van de jaren ontstond een bepaald 

patroon om het uur te vullen. Zingen, discussiëren, verhaal, prentenboek.

Tijdens een wedstrijd van het 1e in de zaal klonk vanaf de ballustradeooit uit volle borst het lied King 

of Kings andLord of Lords, gloryhallelujah. Ik zie nog de spelers van Tilburg die aan het warmlopen 

waren met verbazing naar dit tafereel kijken.

4) Wie heeft er geen geweldige herinneringen aan de vlooienmarkt. In de zon, in regen en wind en 

zelfs een jaargang met sneeuw. De Multipla was uitermate geschikt om al het glaswerk dat over was 

naar de glasbak te brengen. Dit heb ik met of zonder hulp een aantal jaren gedaan tot er op een keer 

een promotieteam bij de glasbakken stond en meedeelde dat het loodgehalte in drinkglazen anders 

was en dit soort glas niet in de glasbak mocht. Einde oefening van glasgerinkel.

5) Ten slotte. De ledenvergadering van 2020 moest vanwege Corona uitgesteld worden. Om onderling 

genoeg ruimte te houden werd deze aan het begin van de competitie in de Strijphal gehouden. Een 

week voor de vergadering kreeg ik het verzoek of ik kon notuleren. Ik dacht bij mezelf: Waarom vragen 

ze dit nu weer aan mij? Zeker omdat ik geen nee kan zeggen. Nou, vooruit dan maar weer. En daar zat 

ik achter de bestuurstafel samen met  voorzitter Rob en  penningmeester René. Aan het eind van de 

vergadering komt Rob, inmiddels afgetreden als voorzitter, terug naar de microfoon om mij te 

bedanken. Ik dacht nog bij mezelf: dat hoeft allemaal niet hoor, die notulen die maak ik wel. Maar na 

een halve minuut kreeg ik in de gaten dat hier toch iets anders aan de gang was. Wel jarige, ik voel me 

zeer vereerd om in het rijtje te mogen staan van  leden van verdienste van Rust Roest. 

Tegelijk met uw verjaardag houdt voor mij de actieve aanwezigheid bij Rust Roest op vanwege mijn 

verhuizing naar Lelystad.

Ik wens Rust Roest alle goeds.   Adieu   Desirée Huisman –van Keulen
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Misschien nog wel beter dan Epke….

Misschien had ik al veel eerder dan Epkevier keer rond de rekstok gezwaaid … als niet de training bij de gymnastiekvereniging 

samenviel met etenstijd bij ons thuis. Mijn moeder vond zes uur zo’n onhandig tijdstip dat ze besloot mij ‘onder korfbal’ te doen: 

niet onder etenstijd en een stuk dichterbij. 

Dat is inmiddels bijna 65 jaar geleden. Korfbal was nog een echte ‘stomme meidensport’ met drie vakken en niks-in-de-zaal: 

gewoon het hele jaar buiten mandjeballen!

In Eindhoven korfbalden indertijd zo’n 8 verenigingen, waaronder mijn cluppie Rust Roest, gezellig bij elkaar op het sportcomplex 

de Herdgang. Jawel, waar nu de voetbalhelden van PSV trainen. 

Daar zette ik ontelbare korfbalstappen, overigens veel meer dan doelpunten, en van lieverlee belande ik er ook in de nodige 

functies en in commissies: zoals scheidsrechter, jeugdcommissie, procom(= propaganda commissie) trainer/coach van eigen kroost, 

jeugdkampleider, veilingmeester bij de jaarlijkse vlooienmarkt en voorzitter. Want dat is wat ik nog immer vind: op alleen sporten 

kan geen enkele club draaien! 

Wat een reeks herinneringen van al die jaren passeren de revue: Als adspirantje(zo schreef je dat toen nog) op zaterdag met de bus 

naar je uitwedstrijd. Eigen vervoer was er nog nauwelijks, dus met de bus. Die reed met zowat de hele vereniging aan boord 

achtereenvolgens bijvoorbeeld naar Djempolin Boekel, dan Idunain Uden, naar ’s Hertogenboschen naar de clubs DOT en 

Organon in Oss. Op zich een leuk uitje, tenzij je de pech had ’s winters, in je shirtje en sportbroekje, afgezet te worden inBoekel en 

tot het eind van de middag stond te kleumen totdat de bus de hele terugweg langs alle complexen weer had afgelegd.   

De toernooien; met pasennaar VES in Den haag -bijna altijd rotweer- en in mei naar de Gelderlanddag bij DKOD in Heelsum. Voor 

mij een van de hoogtepunten uit mijn korfbalcarrière was het spelen van de junioren-finale, voorafgaand aan de grote finale voor

een publiek van-voor-mijn-gevoel-wel-vijftigduizend mensen. En terwijl ik befaamd was om mijn nét-niet-schoten maakte ik daar 

een van de winnende doelpunten. Wat een herinnering!

Legendarisch zijn natuurlijk de jeugdkampen: met de fiets naar Beek bij Nijmegen, Bakel, Oosterhout, Luyksgestel, Eersel en weet ik 

waar nog allemaal meer. Een gecharterde vrachtwagen bracht en haalde de tenten en het korfbalmateriaal. En de primussen, want

kamperen was toen nog écht kamperen. Van zaterdag tot zaterdag een met van alles gevuld programma, dat eigenlijk door alle 

jaren heen nooit écht op de schop is gegaan: Kerkbezoek op zondag, dropping op maandagnacht, korfbalproeven doordeweek, 

volley-en slagbal, bonte avond, …

Totdat de kidsde deelnemersleeftijd bereikten; dan moet je als ouders je plaats weten.

Wat een gezelligheid: het weekend begon al op donderdagavond in het PSV-clubhuis aan de Koenraadlaan en later op het Zoldertje 

in de Theresiastraat.

Wat later besloot Philips de Herdgang om te dopen tot voetbalwalhalla en daarin was geen plaats meer voor korfbal. Een 

spannende tijd, maar er kwam een oplossing op het sportveld van de Gem.  Scholengemeenschap Genderdalaan de Karel 

Martelweg. Het gezamenlijk gebruik van de sportaccommodatie door school en sportclub was een unicum in het zuiden. Vanuit de 

oranje Ford transit van de Old-Paperboys werd de koffie, ranja en pils verkocht. Wat later verhuisden we naar de andere velden aan 

dezelfde weg en kon gedacht worden aan een eigen home. Een historische loterij met duizend loten van elk honderdvijftig gulden, 

maar dan kon je ook een auto winnen, bracht de benodigde financiën in het laadje en kon er gebouwd worden. Met ontiegelijk veel 

zelfwerkzaamheid, ritsel- en regelwerk kwam er een prachtig clubhuis. De opening viel samen met onze vijftigste verjaardag.  

En ach, over mijn korfbalkunsten heb ik het maar niet meer.  

Op een gegeven moment werden de spieren wat strammer en de korfbalbemoeienissen recht evenredig een beetje minder; werk 

en kinderen vragen nou eenmaal veel tijd. 

En … we vonden een mooi huis in het lommerrijke Nuenen. Nog een poosje bleef ik bij Rust Roest mandjeballen: een poos in het 

Fabelachtige Feifdeen aansluitend recreatiekorfbal in het midweekteam, maar ook die activiteit vond uiteindelijk een roemloos 

einde op basis van een toenemend gevoel-van-in-de-weg-lopen . 

Tja, en wat ga je dan doen? 

Bij toeval trof ik een aantal jaren later in de Nuenensesporthal de Hongerman een cluppie korfbalveteranen die druk bezig was de 

stramme spieren los te maken. En omdat het bloed kruipt …. ben ik alweer een aantal jaren recreant bij NKV: arm-, been-, buik- en 

vooral lachspieren krijgen wekelijks een goeie beurt. Het betreft intussen een vriendengroep, niet alleen bij het sporten, maar ook 

daarbuiten weten we elkaar bij wel en wee te vinden. 

’t Is dat het zo vlak bij huis is, anders was ik natuurlijk al lang aangehaakt bij de combi-fit groep van Rust Roest.

Maar de heerlijke herinneringen aan mijn oranje-zwarte cluppie blijven. 

En daarom feliciteer ik niet alleen Rust Roest, maar ook mezelf met zo’n club.

Bram  Soetendal
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Slap handje of stapje?

Vandaag is het dan eindelijk zover.

Na drie jaar welpen -tjaa, ik ben een keer blijven zitten- en twee jaar pupillen F nu dan eindelijk in de E. 

Wij, nou eigenlijk ikke, ben vandaag pupil van de week. We zijn weliswaar met het hele team, maar de mensen op de tribune 

zullen wel vooral naar mij kijken. De meesten komen toch ook alleen maar voor mij, denk ik. 

Ik vind het wel kei-spannend, maar dat mag natuurlijk niemand zien. Stoer blijven kijken, daarop heb ik de hele week al 

geoefend voor de spiegel in de badkamer. 

Heb ons mam gevraagd om m’n shirtje en broek nog een keer goed te wassen. Ze zei dat ze dat al een keer gedaan had deze 

week, maar toen heb ik er gauw nog een beetje vlek op gemaakt, en toen heeft ze ’t nog een keer gedaan. M’n zaalschoenen 

had ik met Jifhelemaal mooi wit gemaakt. Maar dan lijk je net een beginneling, dus ik heb ze gisteren toch maar weer door 

de zandbak gesleept. Nou ziet ’t weer een stuk beter uit.

De wedstrijd begint om half acht, maar voor alle zekerheid moet ik er wel om twee uur zijn. Mamma zee dat dat veelste 

vroeg is, ze geloofde niet dat we nog moeten warmlopen. 

Maar uiteindelijk heeft ze toch een paar boterhammen gesmeerd en een pakje roosviceein m’n tas gedaan. Alsof ik een hap 

door m’n keel krijg! De roosviceeheb ik stiekumteruggezet, stel je voor dattiekapot gaat in m’n tas: dan sta ik voor lul. 

Alles zit erin: Twee paar schoenen, twee shirtjes, maar ik heb maar één zwarte broek. Da’s wel een beetje een gok. Nog een 

extra t-shirtuit de kast gepakt .. staat wel mooi als warmloopshirt. Verder m’n trainingspak, ook een keer extra gewassen. 

Deze week extra m’n best gedaan op de training en bij ons in het hofje ook nogal wat kilometers gemaakt. Ik moet er 

tenslotte rekening mee houden dat ik straks helemaal in de goeie outfit langs de lijn zit, topfit … eigenlukdus gewoon 

hélemaal KlaarZit. Er zal er eens eentje geblesseerd raken, en alle reserves zijn op, of die willen niet, of ze zijn toevallig net 

even plassen. 

Van die kans heb ik deze week al twee keer gedroomd. Dat die reserve dus moest poepen en heel lang weg was. Ik erin voor 

de laatste vijf minuten en net voor de wekker afging maakte ik het overwinningsdoelpunt. 

Straks is het eindelijk zover. Ik merk dat al m’n teamgenoten zenuwachtig zijn, allemaal opgewonden en veelste druk. Maar 

aan mij merken ze niks. Ik trek gewoon het gezicht dat ik geoefend heb, alsof ik hier elke week sta. En ik ga rustig op de bank 

zitten. Dat lukt trouwens niet zo lang, want ik moet steeds plassen.

Eigenlijk weet ik niet met wie ik op mag lopen. Moeten we dat zelf regelen? Zal toch wel met een kerel zijn? Ik vind het stom

om met een meisje op te lopen, ik ben toch geen mietje! Of het moet met Kim zijn, dat gaat nog wel, dat is wel stoer!  

Ha, dan ga ik mooi op tijd bij de mannen rondhangen. Bij Erik of zo, tenminste als ‘ie geen rooie kaart heeft gehad. Maar ook

niet bij Teun of bij Martin .. die zijn zo lang, dat doet pijn aan m’n oksel. 

William dan maar. Zal ik vast naast ‘m gaan zitten?

Eindelijk is het zover .. zitten m’n kleren goed? Veters vast? Je zult er toch over struikelen! 

Ook een beetje trappelen, staat wel stoer. Tjonge, wat zitten er veel mensen .. allemaal voor mij! 

Ik pak William z’n hand vast. Nondeju .. hij heeft Floortje al aan z’n andere hand. Die is onnozel, dat gaat wel lukken: “Hé 

Floor, die daar heeft nog niemand” En Floor gaat goed stom naar Anke, maar die is reserve! Heb ik ze mooi te pakken .. en 

William z’n hand ook. 

Eindelijk fluit de scheids, we lopen op. Zo nonchalant mogelijk .. en nou op m’n allerallerstoerstkijken!! Ze klappen allemaal 

voor mij !!!

Nou komen de namen .. opletten ... Wat zal ik dalukdoen bij mijn naam: Stapje naar voren? Slap handje naar boven? Of 

allebei? Wat zou het stoerst staan? Stapje naar voren zien ze me beter, maar slap naar boven staat stoerder. Dan maar een 

handje, of toch …? Nee, beter is … maar … hé, waarom loopt iedereen nou ineens weg. 

Shit shit shit.. niet opgelet en m’n eigen naam niet eens gehoord!    

Braber
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Hee hee!

Mijn mooiste herinnering aan Rust Roest is toch wel deze 

kampioenstaart van wanneer we kampioen werden met het 6e in 

2017!

Niet alleen omdat we kampioen werden, maar ook omdat ik 

mede dankzij deze taart mijn grote liefde Erwin in het vizier 

kreeg. Hij kon niet bij de kampioenswedstrijd mét taart zijn, dus 

bewaarde ik een stuk voor hem. Zo begon het allemaal en hopen 

we dit jaar te kunnen gaan trouwen!

Liefs Ashley

Van harte gefeliciteerd vanuit Canada heel veel 
herinneringen van de jaren dat ik bij Rust Roost zat. We 
zaten iedere Donderdag op het zoldertje voordat het klub
huis was gebouwd. Groetjes van Laurisse Huijer
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Rust Roest 90 jaar jong

Dit jaar op 11 april bestaan we 90 jaar. Dat was iets om te vieren vond het bestuur. Daarom werd een jubileumcommissie samengesteld. 

Helaas gooide Corona tot nu toe veel roet in het eten en gingen plannen om die 90 jaar te vieren tot nu toe niet door. Doel was om in 

december een festijn voor de jeugd te organiseren en dat was ook klaar, maar een week voor Kerst ging de lockdownin en konden de 

plannen voor Glowin the Dark Korfbal weer in de ijskast. Voor 10 op 11 april stond er een groots feest in de planning voor alle leden en 

oud leden. Maar helaas is dit binnen de huidige regels ook niet mogelijk. Dan staat er in de agenda nog een End event in juni, maar de 

verwachting is dat ook dit niet tot de mogelijkheden behoort.

Of we het nog vieren op een later tijdstip is nog niet bekend. Dat neemt niet weg dat we wel 90 jaar bestaan, dus bij deze allemaal van 

harte gefeliciteerd. In deze nieuwsbrief een stukje historie van Rust Roest, dit vanuit enerzijds eigen ervaringen en anderzijdsvanuit de 

informatie van de jubileumkranten uit het verleden (van 10- jaar tot en met 75 jaar).

Wim Slot

Uit de oude Rust Roest doos:

11 april 1931 werd RR opgericht. Het was een vereniging op Gereformeerde grondslag. Dat is ook de reden dat we een 

zaterdagvereniging zijn. In de beginjaren was Rust Roest een kleine vereniging die gedurende een aantal jaren zelfs uit twee delen 

bestond, die op verschillende plaatsen in Eindhoven korfbalden. In die tijd was het nog allemaal lopen en fietsen. Er is in die tijd zelfs 

discussie geweest of het niet eerlijker was om bij toerbeurt in het eerste te spelen.

On een idee te hebben van 1931, hierbij wat feiten uit die jaren (uit jubileumkrant 60-jarig bestaan):

- Al Capone krijgt 11 jaar gevangenisstraf aan zijn broek, omdat hij de belasting is vergeten te betalen;

- Samen met andere landen spreekt Nederland zich uit over bevriezing van de bewapening;

- In Rusland wordt een begin gemaakt met de collectivisatie van de landbouw;

- In Amsterdam breken huurstakingen uit.

Hierbij ook nog een aantal anekdotes, verzameld uit oude clubbladen en eerdere jubileumkranten, uit de historie van Rust Roest.

- Uit clubblad in 1952: De wijsgeer over sportiviteit: “Sportiviteit spruit voort uit innerlijke beschaving en wordt gedemonstreerd 

door voorbeeldig gedrag buiten en binnen de lijnen. Vriendschappelijke en hoffelijke bejegening van de tegenstanders, 

onthouding van kritiek op de scheidsrechter, waardering van goede prestaties der tegenstanders, het uitblijven van verwijten 

tegen medespelers, het strijden van begin tot einde met volle energie, en even goede winnaar als verliezer zijn, dat zijn de 

voornaamste eigenschappen van sportieve spelers en speelsters”.

- Uit clubblad in 1952: Een antwoord op de vraag: Welk vak vind je het voornaamste?:

“Deze vraag slaat zeker op winnen (hoe onbelangrijk op zichzelf ook) van een wedstrijd. Korfbal is een wedstrijdsport en 

daardoor is de kwestie van winnen of verliezen aan de orde. Daarbij is ook het middenvak betrokken en toch zou ik dit vak het

minst voorname vak willen noemen. (Let wel niet het makkelijkste vak). En wel op grond van het feit dat het uitsluitend een 

verbindingsvakis en zelfs geheel gemist kan worden. De beide andere vakken, aanval en verdediging, heffen elkaar min of 

meer op en toch waag ik het erop om het voornaamste vak aan te wijzen, n.l. de aanval. De aanval is het meest veelzijdige vak, 

omdat het in tegenstelling tot de verdediging door positief spel gekenmerkt wordt. Verdedigen is aan te leren en vereist een 

vrij eenvoudige tactiek. Aanvallen is daarentegen bijna uitsluitend tactiek en vraagt dan ook in hoge mate ons verstand.”

- Uit jubileumkrant 50-jarig bestaan: Er werd in 1931 gestart met 27 leden. De kleuren waren toen oranje-wit-blauw. Tot goede 

uiting zijn deze kleuren nooit gekomen. 

- Uit jubileumkrant 50-jarig bestaan: Toen in oktober 1931 de competitie startte hadden we 9 heren en 10 dames. De eerste 

wedstrijd thuis was tegen “Helmond” uitslag 1-1. We waren best tevreden.

- Uit jubileumkrant 70-jarig bestaan: In 1934-1935 werd Rust Roest 1 voor het eerst kampioen (het sterke Helmond werd toen op 

eigen veld verslagen).

- Uit jubileumkrant 50-jarig bestaan: Rond 1946 bestond er nog een Rust Roest Stratum, een vereniging zonder veld. De afdeling 

Stratum was maar een kort bestaan beschoren en werd al vrij vlug bij het echte Rust Roest getrokken.

- Uit jubileumkrant 50-jarig bestaan: “trainen vroeger”: De bal, waar we net zo hongerig naar waren als vandaag de dag, was wel 

rond, maar hij was dicht gemaakt met een veter. Dat was een klein hard stukje veter waar je je lelijk mee kon bezeren. Het aantal 

ballen tijdens de training was één, want in heel de vereniging had je toen de beschikking over maar 1 of 2 ballen.
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- Uit jubileumkrant 50-jarig bestaan: Om van het heideveld aan de spoorlijn Eindhoven –Acht een sportveld te maken was toen fl

100 (honderd gulden) nodig. De moeite die het toen kostte om dat bedrag bij elkaar te krijgen, zullen leden nu niet meer 

begrijpen. Om dit geld bij elkaar te krijgen werden er toen in 1938 Rust Roest aandelen uitgegeven met een waarde van vijftigtot 

maximaal 250 cent. In 1940 zou dan terugbetaling plaatsvinden middels uitloting.

- Uit jubileumkrant 60-jarig bestaan: 1978 tot en met 1980 waren moeilijke jaren voor Rust Roest korfbal door het gedwongen 

vertrek van de Herdgang naar een ‘voorlopige’ oplossing op de Engelsbergen. Dankzij de positieve instelling en veel 

improvisatietalent van de leden, maar vooral ook van de ouders, zijn we die periode prima doorgekomen. In 1980 werd de 

‘voorlopige’ oplossing omgezet in een ‘definitieve’. 

- Uit jubileumkrant 60-jarig bestaan: Het schuurtje van Evert en Toos Beishuizen, aan de Lijmbeekstraat, kwam leeg te staan in 

1954. Het verzamelen en opslaan van oud papier, voor de vereniging, werd zijn volgende bestemming. “Als we van die opbrengst 

nu eens iets speciaals voor de jeugd bedachten”? De geboorte van het jeugdkamp. Het idee “jeugdkamp” kwam eigenlijk van 

Meindert Vroegh, omdat hij een echt kampeerder was. Daarbij kwam het aanbod tot overname van een aantal tenten van de 

Hervormde Jeugd Aalst/Waalre. Met die tenten en 9 jongens en 2 meisjes vertrokken Meindert en zijn vrouw Sien, samen met de 

heer Elshout, naar hun eerste kamp te Beek bij Nijmegen. We schrijven het jaar 1958. In de latere jaren werden de kampen onder 

meer gehouden in Berkenbosch, Meijel, Luijksgestel, Bakel, Oostappen, Borkel en Schaft (bij boer Mies) en Budel. Veel dingen uit 

de eerste kampen zijn nog steeds evenzo in de laatste kampen, zoals de grote tent, de kistjes uit de appeltuin, zelf koken, bruin op 

wit, op de fiets ernaartoe, poeroetenetc.

- Uit jubileumkrant 60-jarig bestaan: In de 60’er jaren is de jeugdcommissie ingesteld voor het organiseren van jeugdactiviteiten 

(o.l.v. Berend Poldervaart). Ook in die jaren is gestart met het eerste pupillenkamp. Ook deze wordt in de huidige tijd nog steeds 

georganiseerd. 

- Uit jubileumkrant 10-jarig bestaan: 

¶ De keuze van korfbal bij de oprichting was een zeer praktische. Twee palen met een mand en een bal kon men wel bekostigen. De

feestavond ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan was uiterlijk 11 uurafgelopen. Iedereen moest wel zijn ingevulde 

toegangskaart dien avond bij zich dragen. Overigens kon men gezien het feit dat dit jubileum tijdens de bezetting was, eigenlijk

niet zeggen dat er feest gevierd werd.

¶ In de eerste jaren werd er in een soort regenboogtenue (oranje -wit –blauw/zwart) gespeeld. In 1933 werd besloten om dit te 

beperken tot oranje –zwart.

¶ Ook in die tijd waren er leden, die volgens het oordeel van de bestuurderenop de verkeerde tijd hun mond openden. Dit blijkt uit 

een aantal opmerkingen uit de jubileumkrant:

Á Er is geen speler, onthoudt die raad,

Die tijdens een wedstrijd gilt of praat.

Gebruik bij het spelen je handen en voeten

En houd je aan de regel: Gesloten snoeten.

- De club had vroeger nog geen telefoon. Als je iemand moest bellen, dan ging je naar de telefooncel met een hoop dubbeltjes op

zak. Maar als degene, die je nodig had geen telefoon had, moest je er dus naar toe fietsen.

Gedurende een lange periode had Rust Roest niet de beschikking over een ‘eigen’ clubhuis. Pas eind 60’er jaren hadden we het eerste 

‘eigen’ clubhuis aan de Koenraadlaan, voorheen Bezemstraat (’t Praathuis’). En in de 70’er jaren zijn we verhuisd naar de Theresiastraat 

(Het Zoldertje). Dit waren beide gehuurde clubhuizen. Het ideaalbeeld van een eigen clubhuis bij de sportaccommodatie was op de 

Herdgang, waar we vele jaren hebben gekorfbald, niet mogelijk. Eind 70’er jaren werden we gedwongen om te vertrekken van de 

Herdgang. Er kwamen toen een paar moeilijke jaren naar een ‘voorlopige’ oplossing op Engelsbergenaan de Karel Martelweg. Pas in 

1980 werd deze ‘voorlopige’ oplossing een definitieve en deed zich tevens de mogelijkheid voor om daar een eigen clubhuis te 

realiseren. Dus pas aan de Karel Martelweg kregen we (na jaren gebruik van de Rust Roest bus als kantine op het veld met restaurateur 

Henk Kerkhof) een eerste eigen clubhuis. De financiering hiervan gebeurde met een grote Rust Roest loterij met 1.000 loten adfl 100,--

per stuk met als hoofdprijs een auto. De start van deze loterij vond plaats op het feest van ons 50-jarig bestaan. En uiteindelijk zijn we, 

omdat de Karel Martelweg een andere bestemming kreeg (park) verhuisd naar onze huidige locatie aan de Rijstenweg.

Bij het 25-jarig jubileum van Rust Roest is gestart met het Hemelvaartsdagtoernooi. Vele oudere korfballers zullen zich deze 

Hemelvaartsdagtoernooien zeker nog herinneren. En dat geldt ook voor veel korfballers van andere verenigingen. Om een beeld te 

geven van de grootte van dit toernooi: Op 1 dag speelden ongeveer 120 12-tallen op 16 velden zo’n 250 wedstrijden. Helaas was dit 

toernooi met het vertrek van de Herdgang ook verleden tijd.

De eerste vlooienmarkt was bij ons clubhuis aan de Koenraadlaan en inmiddels dus ongeveer 50 jaar geleden. Per saldo hebben we, als je 

al die opbrengsten bij elkaar optelt, een totaalbedrag van zeker 6 cijfers opgehaald voor onze vereniging. Dit met dank aan de vele 

opvolgende vlooienmarktcommissies en het grote aantal leden, dat bij de vlooienmarkten als vrijwilliger meehelpt. Dit van uitsorteren 

via verkoop tot uiteindelijk de restanten deponeren in de container. Velen hebben daar zeker leuke herinneringen aan.

Wim Slot
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Van de vlooienmarktcommissie.

CKV Rust Roest bestaat 90 jaar!

Een felicitatie waard.

Ook de jaarlijkse vlooienmarkt wordt al een aantal jaren georganiseerd, eerst in de jaren 70 bij “Het Praathuis” in de Koenraadlaan.

Later is  uitgeweken naar een school aan de Zeelsterstraat omdat ons clubhuis werd afgebroken en we onderdak hadden gevonden op het 

Zolderke. (of was het gewoon het Zoldertje?)

Bij zo’n speciaal jubileum  is het leuk om een keer terug te blikken.

De vlooienmarkt is  voortgekomen uit de Kerstbomenaktie(weet u het nog?) zo vertelde mij een “oudgediende”.

En zonder namen te noemen (want misschien slaan we iemand over en dat willen we niet) was er een club actieve leden die de 

vlooienmarkt  hebben opgestart en ieder jaar werd het een groter succes.

Van de Zeelsterstraat naar de Karel Martelweg met een eigen clubhuis.

Eerst in het najaar, later verschoven naar het voorjaar omdat het altijd zo koud was in november.

Nou……… dat is soms in het voorjaar ook!

Bij het verhuizen van  het clubhuis aan de Karel Martelweg  naar de nieuwe locatie aan de Rijstenweg,  vond de vorige commissie het tijd 

om het stokje over te dragen.

Enthousiaste jonge mensen namen de uitdaging aan en een uitdaging washet wel!

Sneeuwstormen, een vernielde tent, regen en wind, wennen aan een nieuwe locatie waar “het wiel opnieuw uitgevonden moest worden”.

Maar met fysieke en mentale ondersteuning van de “oude” commissie, die ons met raad en daad bijstonden, ging het ieder jaar beter.

10 jaar later, door de Corona pandemie, zijn we een beetje van slag en gaat dit voorjaar voor de tweede keer op rij de jaarlijkse 

vlooienmarkt niet door.

Bijzonder jammer.

Dus misschien moeten we overwegen om het weer een keer in het najaar te organiseren.

We hopen op een mooie zomer waarna er weer iets leuks georganiseerd mag worden.

En we wensen de hele vereniging een mooi jubileumjaar!!

De vlooienmarktcommissie,

Ferry, Jacco, Ruud, Yvonne, Laurens, Erwin, Jasper, Anita.
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Watjes

In 1902 kreeg Nico Broekhuizen op een bijeenkomst van onderwijzers de opdracht een sport ‘uit te vinden’, die vooral in stadswijken 
gespeeld kon worden. Hij had nooit kunnen dromen dat er duizenden sporters plezier aan zijn vondst zouden beleven.

Helaas draait hij zich nu waarschijnlijk in zijn graf om te zien wat er van zijn oorspronkelijk ideeën overgebleven is.  Zoals Jaap Fischer in 1961 
zong, dat zijn botten wel sterk waren maar zijn vlees zwak en ontsnapte misschien ook de geest van Nico uit zijn eikenhout kist. Zo zou het zo 
maar kunnen zijn dat zijn geest over de korfbalvelden dwaalde.

Sommige veranderingen begrijpt hij hopelijk wel en daar zal je hem niet over horen zeuren zoals:

¶ Dat de schepmandjes van een rietvlechter aan de Oostvaarderplassen zijn vervangen door mooie gele kunststof korven. 
¶ Kunstlerenballen  in plaats van de leren ballen met een sluitveter en een binnenbal. Je moest die om de haverklap oppompen. Jullie 

spelen nu  met kunststofballen, die niet groter worden naarmate ze langer gebruikt worden. Sommige leren ballen konden vroeger 
nog maar net door de korf.

¶ Dat de vrouwenemancipatie ook haar intrede heeft gedaan. De paaldames zijn stilletjes aan van het toneel verdwenen. Er was een 
tijd, dat nagenoeg alleen de heren scoorden en naast het aangeven en afvangen de dames alleen nuttig waren om het ledenaantalop
peil te houden. Helaas is deze emancipatie doorgeslagen. Zo wordt van de hedendaagse  korfbalster verwacht niet in de buurt van de 
paal te komen want dat is het domein van de langste heer.

¶ Dat de ‘derde helft’ werd geïntroduceerd.

Maar veel andere veranderingen hebben onze edele balsport geen goed gedaan. Samen met Nico ben ik tot de conclusie gekomen, dat jullie 
allemaal watjes zijn geworden. Niet alleen in de hele maatschappij maar ook op het korfbalveld. 

Beste watjes; Wat hebben jullie met zijn geesteskind gedaan?

¶ Het speelveld was 40 meter breed en 90 meter lang. Bij het lezen van deze maten worden jullie watjes al moe.
¶ Misschien weten jullie het niet. We moesten zelf een veld uitleggen. Dat bestond uit 6 linten met her en der ‘haringen’. Eerst zaten 

ze op onhandige haspels waarmee sommige vliegerfanaten nog steeds hun enorme vliegers op het strand oplaten. Later zaten ze op 
vernuftige karretjes met een DE-koffiemolenslinger. Als er na jou niet toevallig nog een wedstrijd gespeeld moest worden, werd van 
je verwacht om alles weer netjes op te ruimen. Daar weet Nelleke Poortaalles van. Nico zweefde vaak boven haar als ze als eerste de 
1e lange lijn van 90 meter opdraaide. Daarna de 4 korte van 40 meter en tenslotte de 2e lange van 90 meter. Daar was over nagedacht 
want dan wisten degenen, die later weer een veld uit moesten leggen, hoe de lijnen op de haspel zaten. Nee onze watjes komen 
tegenwoordig op het sportpark aan,  terwijl het speelveld al klaar ligt. Je zou eens moe kunnen worden voordat je echt in actie moet 
komen..

¶ Tussen aanval en verdediging lag een middenvak. Michiel de Wit, collega van Nico en goalgetter van Rust Roest,  had er een 
bloedhekel aan. Het middenvak had ten doel iedereen tot samenspel uit te nodigen en stelde de partij zonder bal in staat doorhard 
werken de bal terug te veroveren. Je snapt het al.Vanhard werken werden onze watjes moe. Dus weg ermee. Pech voor Michiel. Hij 
was gewoon te vroeg geboren anders had Rust Roest misschien wel een internationalin haar gelederen gehad. Een neveneffect was 
echter, dat er nog meer scheidsrechters, coaches en trainers nodig waren. 

¶ De strafworpstip lag eerst op 5 pas en later op 4 meter maar dat vonden de watjes te moeilijk. Dus werd dat 2,50 meter.
¶ Dan had je nog dat ‘vervelende’ gras. Als het lang of nat was werd er iets extra’s  van je gevraagd. Soms lag er modder en kon ons 

watje zelfs vuil worden. Je raadt het al. Weg met de natuur. Leve de namaak. Er kwamen kunstgrasvelden, die de term gras niet 
verdienden en waarop het geen kunst was om het een hele wedstrijd vol te houden. 

¶ Het kon nog erger. 2 Keer 45 minuten bleek toch wel erg vermoeiend voor onze watjes. Dan korten we de wedstrijdduur toch 
gewoon met in 20 minuten in en kunnen we eerder aan de ‘derde helft’ beginnen. Die werd gelukkig niet ingekort.

¶ Ondanks de opwarming van de aarde was het voor onze watjes toch wel erg koud in de winter. De oplossing was een winterstop en 
een aparte competitie in verwarmde sportzalen. Het klimaatakkoord van Parijs was er nog niet. Anders had deze energieverslindende 
zaalsport er nooit gekomen. De echte diehards moesten wel even  wennen aan de hitte en de droge ongezonde frituurlucht. 
Bovendien bleken virussen daar vrijspelte hebben. Een beetje kou kan toch geen kwaad. Daar kan je je tegen wapenen met een 
gebreide onderbroek of borstrok. Cor Bond knipte gewoon de vingers van een handschoen van Pa Bond af en bleef keer op keer raak 
mikken.
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¶ En dan de afmetingen! 40x30 Meter. De watjes waren al moe voordat  ze bij de paal waren. Om hen tot dienst te zijn werden de 
afmetingen van een vak terug gebracht tot 30x30 meter. Dus 900 m2 t.o.v. de 3600 m2 uit 1902. Weliswaar met 1/3 minder dames 
en heren. Zo bleef er slechts 56 ¼ m2 over van de oorspronkelijke 150 m2 voor een ieder van de twee teams. Gelukkig werden 
tegenstanders nog niet afgeschaft.

¶ Als dat nog zou kunnen zouden de tranen in Nico’s ogen springen, wanneer hij zou zien, dat het nog gekker kan. Mochten spelers 
op dit kleine veldje toch nog oververmoeid raken dan kan de coach een aantal keren per wedstrijd een ‘timeout’ aanvragen om 
onze watjes enige rust te gunnen.

¶ De watjes, die na een ‘timeout’ nog steeds buitenadem zijn, mogen gewisseld worden en kunnen gewoon terugkeren als ze weer 
van de beademing af zijn.

¶ In de rust was er altijd gewoon thee maar voor onze watjes staan mandarijntjes, druivensuiker en bidons met een Red Bull-achtige 
substantie klaar. De vleugels, die je daarvan zou moeten krijgen, zie je vaak in het spel niet terug. Coaches coachen. 
Teambegeleiders begeleiden. Masseurs masseren. Spuitbussen spuiten. Oliën stinken. Zalfjes zalven. “Pijnstillers stillen” zei
Onana.

Toch is deze mopperkont blij en trots, dat Rust Roest haar 90-jaar verjaardag viert. Het is al bijna 50 jaar geleden, dat ik overstapte naar 
Rust Roest en daar heb ik geen moment spijt van gehad. Rust Roest is een prachtige club. Ik snap ook wel, dat vroeger niet allesbeter 
was. Laten we het erop houden, dat vroeger alles anders was. Eigenlijk kunnen  jullie er niets aan doen, dat jullie watjes geworden zijn. 
Maar watjes zijn jullie!
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